
                                                                                                       

Geboren te Buggenhout op 24 februari 1937 en overleden in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 23 juni 2024.

weduwnaar van Paula Moortgat († 2003)

Hij leeft verder in de herinnering van:

Willy en Marleen Hauwelaert - Conickx 
            Jurgen en Sophie Hauwelaert - Mellaerts
                  Nenah, Kyan, Ilana
            Jurgen en Sharon De Bock - Hauwelaert
                  Noah
Andrzej en Patricia Swieboda - Conickx
            Jordi Swieboda
            Arno en Morena Swieboda - Cabello-Rodriguez
                                                                                                                     
Zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families Conickx - Moortgat - Van Schoor - De Mesmaeker.

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

                                              
Condoleren via : www.begrafenissenhermans.be
Rouwadressen Blauwe Steenstraat 6 - 9200 Dendermonde     of     Wilhelmietelaan 29 - 9120 Beveren.

Wij nodigen u graag uit om samen afscheid te nemen van Pierre in 
Motbaan 1 (Flor Hofmanslaan) te Lebbeke
De bijzetting van de urne in het familiegraf op het kerkhof te Baasrode heeft plaats om 13 uur.

Rouwcentrum het Afscheid, 
 op dinsdag 2 juli 2024 om 10.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 10.15 uur.

Er is gelegenheid om Pierre een laatste groet te brengen in ons funerarium, 
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op donderdag van 18 tot 19 uur.

Liefdevol aandenken aan

Pierre Conickx 

Met dank aan Dokter Van Audenhove, Dokter Goossens, zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis, de medewerkers van Familiehulp
en het personeel van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde. 

Begrafenissen Hermans - Baasrodestraat 1 te Baasrode - 052 33 33 37 - www.begrafenissenhermans.be

Pierre Conickx 

Voor jou ging het sterven niet ineens
je hebt er moedig voor gestreden.

Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
ook niet wat je het geleden.


